Paaskerk

De Paaskerk in Baarn, een kerk voor iedereen, zoekt een nieuwe predikant of
twee predikanten die in onderlinge afstemming de functie invullen (1,1 fte)

Wie zijn wij
De Paaskerk in Baarn: een kerk voor iedereen

In de Paaskerk is iedereen welkom. We zijn een vertrouwd (t)huis voor iedereen die een plek
bij ons zoekt. Wie je ook bent. Vertrouwd met de kerk of juist niet. Voor elke week of voor af
en toe.

Alles wat we doen, draait om de ontmoeting met God en met elkaar. We komen op adem en
laten ons inspireren door de Bijbel - met verhalen en muziek, rituelen en ontmoeting. Dat
doen we onder andere in onze kerkdiensten, vespers en ontmoetingskringen. We vieren,
vertellen en verstillen. Maar we steken ook de handen uit de mouwen en staan klaar voor
elkaar. Zo zijn we betrokken op elkaar, het leven in Baarn en de wereld. Zo beleven we samen
geloof, hoop en liefde.

In onze gemeenschap is ruimte voor verschillende vormen van geloven en ontmoeten. We
willen een plek zijn voor nieuwe zoekers en vertrouwde gezichten van alle leeftijden en
achtergronden. Dat betekent ook dat we onszelf willen blijven vernieuwen en ontdekken wat
we in de toekomst nodig hebben. Hoe de Paaskerk er over 10 jaar uitziet, weten we nu nog
niet. Vertrouwde activiteiten blijven of maken plaats, we geven ruimte aan frisse ideeén en
nieuwe energie. Zo willen wij een levende kerk zijn. Geinspireerd door Jezus Christus zijn wij
gastvrij, betrokken en samen onderweg met elkaar.

Meer over de Paaskerk-gemeente

De Paaskerk ziet zichzelf in het theologisch middengebied van de Protestantse Kerk
Nederland (PKN). Samen vormen we een gemeenschap van mensen met een gevarieerd en

bont geloofsgoed, die elkaar daarmee in liefde respecteert. Er is ruimte voor- en gesprek
over verschillende interpretaties van het woord en verschillende tradities en rituelen.

In onze diensten speelt naast het woord ook muziek een grote rol. Dankzij muzikale talenten
van binnen en van buiten onze kerk en warme contacten met plaatselijke musici maken we
muziek in vele vormen. Van een familie-koperblazersensemble, een strijkerskwartet tot een
bloeiende cantorij en adhoc kinderkoortjes, het is er allemaal en geeft kleur en verdieping
aan onze diensten, mede dankzij onze bezielende cantor. We zoeken binnen de diensten naar
nieuwe vormen van vieren waarbij jong en oud betrokken zijn en de ruimte mogen nemen
om zelf eens een dienst in te vullen.



Vorig jaar voegde zich een groep gastleden uit de katholieke Maria Koningin-gemeenschap
bij de Paaskerk, omdat hun kerk helaas werd gesloten. Jarenlange oecumenische
samenwerking kreeg hiermee een volgende dimensie; we zoeken en werken samen onze
weg naar waarlijke gastvrijheid en samen kerk zijn.

Wij zijn als kerk betrokken bij onze omgeving dichtbij en ver weg. We reiken actief uit en
kennen verschillende samenwerkingsvormen met Baarnse organisaties. Samen organiseren
we maaltijden, bijvoorbeeld voor senioren of nieuwe Nederlanders, en stiltewandelingen in
het Baarnse bos. We houden jaarlijks samen een dienst met Sherpa, een organisatie voor
mensen met een verstandelijke beperking. En we enthousiasmeren kinderen van binnen en
buiten onze kerk met de Palmpaasoptocht en kerstviering en vinden vormen voor
ontmoetingen met tieners.

Er zijn jaarlijkse ontmoetingen met onze partnergemeente in Tsjechié en activiteiten voor
Amnesty International. De kerk en ons centrum Zinn zijn daarnaast plek voor andere
activiteiten: we organiseren lunchconcerten en kleine kunsttentoonstellingen.

De Paaskerk kent een grote groep betrokken vrijwilligers en vele activiteiten. Dat maakt ons
levendig en veelkleurig en daar zijn we zuinig op. Maar we denken graag vooruit en zoeken
naar meer verbinding tussen de vrijwilligers en meer focus op wat we belangrijk vinden
vanuit onze missie en visie. We passen daarom momenteel de besturing van de organisatie
aan en werken in vier werkvelden: Vieren, Omzien naar elkaar, Leren & ontmoeten en
Bedrijfsvoering & organisatie. Daarbij zijn we er steeds op gericht om samen het werk aan te
blijven kunnen en om met behoud van wat ons lief is, ruimte te maken voor vernieuwing. Dit
kreeg de afgelopen tijd vorm onder begeleiding van enkele gemeenteleden (‘verbindelaars’)
die hielpen de eerste stappen te zetten.

Ook ten aanzien van toekomstbestendigheid is er de voorgaande jaren goed vooruit gekeken
en gehandeld. Het proces PaasBest in 2022 leidde tot een innerlijke herijking op hoe
“toekomstbestendig samen gemeenschap zijn” eruitziet en tot herinrichting en
herbestemming van de gebouwen. Hierdoor zijn we een financieel gezonde
geloofsgemeenschap. Onze kerk heeft geen pastorie ter beschikking.

De kerk heeft nu ongeveer 900 leden. Zo’n 160 mensen bezoeken op een gemiddelde zondag
de dienst, in de kerkzaal en online. Bij de vespers op woensdagavond komen er gemiddeld
ongeveer 25 bezoekers. Wij zijn een Veilige Kerk, Groene Kerk en ook een Wij-de-kerk, open
en inclusief voor ieders gender en geaardheid.

Wie ben jij, of wie zijn jullie?

We hebben 1.1 fte beschikbaar en zien meerdere opties om tot invulling daarvan te komen.
Dat kan door twee predikanten die in onderlinge afstemming de vacature willen invullen, of
door één predikant met wie we dan samen op zoek gaan naar hoe we ondersteuning
invullen. Onderstaand schrijven we om praktische redenen in enkelvoud.

Je rondde een academische opleiding tot theoloog af en brengt ervaring mee, bij voorkeur



als predikant en pastor.

o Je herkent je in hoe de Paaskerk theologische uitgangspunten hanteert en kan omgaan
met de diversiteit die dat met zich meebrengt.

o Je brengt visie en inspiratie in denken over geloven en kerk zijn in deze tijd; je geeft
ruimte aan vernieuwing en benut de kracht van traditie en het vertrouwde.

o Je neemt de kerkgemeente mee in de zoektocht naar betekenis van Bijbelse verhalen
voor het hier en nu, voor het eigen levensverhaal. De Bijbelse verhalen zie jij als
expressie van levenservaringen van mensen die met God op weg zijn.

o Je hebt hart voor liturgie en gevoel voor taal, waardoor je toegerust bent om
verschillende doelgroepen aan te spreken, inspireren en verbinden.

o Je hebt plezier in samenwerken; met de cantor, met (de vele verschillende) vrijwilligers,
met collega-pastores in de omgeving. Je geeft daarbij richting én ruimte.

o Je hebt een hart voor pastoraal werk. Bent betrouwbaar en toegankelijk, mensen
vinden graag hun weg naar jou. Je verstaat de kunst van het luisteren en de dialoog.

o Je maakt met zowel moed als compassie bespreekbaar wat bijdraagt aan een
reflectieve en lerende omgeving, om hiermee als gemeenschap te kunnen groeien.

o In de veelheid van je werkzaamheden als predikant ken jij je kerntaken en weet je
andere ambtsdragers, personen, gremia, organisaties in te zetten om de gezamenlijke
verantwoordelijkheid te delen of die op zich te nemen.

o In geval je een verhuizing naar de regio Baarn overweegt, sta je ervoor open zelf een
woning te vinden; er is helaas geen ambtswoning beschikbaar.

Belangstelling?

We stellen ons graag nader voor en beantwoorden ook graag je vragen.
Je kunt hiervoor contact opnemen met Monique Mourits, 06 30 96 00 40.

Wil je reageren op deze vacature? We ontvangen je motivatie en cv graag
via beroepingscommissie@paaskerk.nl.
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